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MAGISCHE 
FEESTDAGEN MET 
TUMMERS
Kerst staat voor de deur. The most wonderful time of the year! Een feestelijke
periode die in het teken staat van gezelligheid, lekker eten en veel liefde voor
elkaar. Samen genieten van elkaars aanwezigheid, uw mooiste outfit uit de kast en
uitgebreid dineren. Dat wij met onze producten een bijdrage kunnen leveren aan
dit prachtige familiefeest, geeft dan ook enorm veel voldoening.

Een sprookjesachtige Kerst
Evenals voorgaande jaren zijn wij ook dit jaar weer zeer verheugd en trots om u
onze kerstproducten te presenteren in ons kerstmagazine. Dit jaar doen wij het
alleen net even anders dan de voorgaande edities. Want niet alleen vindt u hierin
ons kerstassortiment, ook staat het vol met betoverende verhalen. Sprookjes die
onze passie voor het vak symboliseren en tegelijkertijd vertellen wie wij zijn
en wat wij doen.

Wij wensen u veel leesplezier, alvast hele fijne feestdagen en 
een gezond en voorspoedig nieuwjaar.

Ritchie Soekhlal & Team Tummers
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MAISON DE NOËL 
ROUGE

MAISON DE NOËL 
AMBRE

SAPIN DE NOËL BLANC

5

Vanille anglaise | frambozencompote | 
blauwe bessen | aardbei | amandelbiscuit

4 5

SAPIN DE NOËL VERT
Bronte pistachio anglaise | mandarijnmarmelade | 
yuzu | amandelbiscuit

Rood fruit anglaise | bourbon vanille | kersenmarmelade | 
kaneel | anijs | amandel-chocoladebiscuit

Chocolade anglaise | tonka | karamel | bananencompote | 
muscovado | amandel-chocoladebiscuit

€ 29,996-8

€ 29,996-8

€ 29,996-8

€ 29,996-8



Choux Noisette

Roulle Slagroom 

pouchkine

Soes | vanilleroom | hazelnootpraliné | 
karamel | hazelnoot

Vanilleroom | roodfruitcompote | blauwe bessen | 
framboos | aardbei | duchesse biscuit

Roodfruitmousse | frambozencompote | aardbei | 
blauwe bessen | amandelbiscuit | Bretonse koek

€ 3,75

€ 3,25

€ 3,95

Noël gateaux vert

Met deze heerlijke en prachtige marsepein 
slagroomtaart is het kerstfeest op tafel compleet! 

Verkrijgbaar in verschillende maten. 

Noël gateaux blanc

Deze prachtige chipolatataart brengt iedereen helemaal 
in de kerstsferen. Verkrijgbaar in verschillende maten.

6 76

€ 36,99
€ 45,99
€ 60,99

10
14
20

€ 36,99
€ 45,99
€ 60,99

10
14
20
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De handschoenen
van Hazel 

Er was eens, heel lang geleden, een heel bijzonder jongetje genaamd Hazel. 
Iedereen uit de buurt herkende Hazel aan zijn grote witte handschoenen, maar niemand wist waarom hij ze droeg. 
Mooi waren die handschoenen namelijk niet en ook nog eens superonhandig. Kinderen uit de buurt vroegen hem: 

“Hazel, waarom doe jij nooit je handschoenen af? Waarom speel je niet zonder, zoals wij dat doen? 
Dan kun je veel beter boompje klimmen en touwtje springen. Echt waar, kijk maar!”

Als lenige aapjes schoten de kinderen vervolgens de boom in en Hazel moest dan vanaf de grond toekijken hoe ze 
tussen de bladeren verdwenen. Daar werd hij soms enorm verdrietig van, want oh wat wilde hij graag meedoen!
Knutselen, boompje klimmen, touwtje springen… alles wat normale kinderen ook doen.

De reden, maar dat mocht niemand weten, was dat hij magische krachten had,  krachten waarmee hij alles in chocolade 
en marsepein kon laten veranderen. Dat lijkt misschien juist lekker en leuk, want dan kun je altijd snoepen,
maar in werkelijkheid was het erg onhandig. Hij heeft weleens de pan van moeder aangeraakt toen ze aan het koken 
was: de keuken zat toen helemaal onder de chocolade, omdat de pan smolt! Dat was dus de reden waarom Hazel zijn 
handschoenen nooit uitdeed. 

Op een dag, in gedachten verzonken, wandelt Hazel over straat, waar hij een oude man met een lange witte 
baard van zijn sokken loopt. De man valt op de grond, maar mankeert gelukkig niets. Geschrokken maakt 
Hazel zijn verontschuldigen:

“Sorry sorry, meneer. Ik was volledig in gedachten verzonken.”  

Zegt hij, terwijl hij de man overeind helpt. Direct stelt de man hem gerust en zegt:

“Geeft niets jongen, het kan iedereen overkomen! Maar mag ik zo brutaal zijn om je een vraag te stellen?  
Waarom draag je eigenlijk handschoenen? Het is toch helemaal niet koud buiten?”
   
Met tranen in zijn ogen geeft Hazel snikkend antwoord:

“Dat komt omdat ik magische krachten heb. Krachten waarmee ik alles in chocolade en marsepein kan laten   
veranderen. Ik vind het echt stom!”

“Stom?!”  Valt de oude man Hazel direct in de rede.  
“Waarom is dat stom? Je hebt een gave waar de hele wereld jaloers op is. 
Ik snap dat je nu misschien nog niet weet wat je met je krachten aan moet,
Maar op een dag kom je daar vanzelf achter. Wijsheid komt met de jaren, 
Dat is echt waar! Geloof deze oude man nou maar.”
 
Hazel veegt zijn tranen weg en beseft dat de oude man gelijk heeft. Hij moet zijn krachten niet zien als een beperking, 
maar juist als talent! Zijn tranen veranderen langzaam in een grote brede glimlach. Hij bedankt de oude man voor zijn 
wijze woorden en keert huiswaarts. Onderweg naar huis fantaseert Hazel over de vele mooie dingen die hij kan maken 
en wat hij later kan worden. Wat dat precies is, weten we nu nog niet. Maar één ding is in ieder geval zeker… 
Hazel komt er wel!

Gelukkig maar, succes lieve Hazel!
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Laars

rendier

kerstboom

kerstkaars

Wanneer u deze prachtige showstukken op de kersttafel zet, zullen deze 100%
gegarandeerd in het oog springen bij uw gasten. Alle vier de showstukken zijn
volledig gemaakt van chocolade, dus alles is eetbaar.

 (15cm)  € 13,99

 (15cm)  € 13,99

(15cm)  € 13,99

(42cm)  € 24,99

Steel de show met één 
van onze chocolade 
showstukken!



NAAM:

TELEFOON:

E-MAIL:

POSTCODE:

HUISNUMMER:

VOORKEUR TIJDSLOT verplicht! OPMERKINGEN

Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden van Tummers (zie website)

Ik wil me graag inschrijven voor de nieuwsbrief

(dit veld is uitsluitend voor Tummers)

09:00 - 11:00 11:30 - 14:00 14:15 - 16:00
23 december   24 december

Graag willen wij u vragen de kerstbestellijst op tijd bij ons in te leveren. Dit kan tot uiterlijk 
dinsdag 21 december bij ons in de winkel. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat uw bestelling op 

23 of 24 december op tijd voor u klaar staat! 
Het inleveren van de Oud & Nieuwbestellijst kan tot uiterlijk 30 december 15:00u. 

Let wel op: afhalen is alleen mogelijk binnen het door u aangegeven tijdslot en uitsluitend bij 
onze winkel in Heemstede.

Binnenweg 133, 2101 JE Heemstede  023-528 3005 
bestelbijtummers.nl | winkel@bestelbijtummers.nl

Vul en lever deze bestellijst in of plaats uw bestelling online. 
Scan de QR-code om naar onze webshop te gaan.

BESTELLIJSTEN
KERST EN OUD & NIEUW

Bestelnummer:
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KERSTBESTELLIJST 2021 KERSTBESTELLIJST 2021

AANTAL: AANTAL:

14 15

PETIT DESSERT
CHOUX NOISETTE € 3,75 

POUCHKINE € 3,95

ROULLE SLAGROOM € 3,25

JARDIN DE JAUNES PETIT € 3,85

MACARON PRESTIGE € 13,95

BANKETBAKKERSSLAGROOM € 2,95 250 ml

GÂTEAUX DE GLACE
DYONAISE IJSTAART € 22,99

BOMBE FRAMBOISE € 22,99

HARTIGE SELECTIE
(MINI) KALFSKROKETTEN 
Normaal € 13,99 5 stuks à 80 gram

Mini € 13,99 8 stuks à 40 gram

WORSTENBROODJES € 11,95 6 stuks 

SAUCIJZENBROODJE € 2,50

WORSTENBROODSTAAF € 6,95

CHOCOLAT
RENDIER € 13,99 15cm

KERSTKAARS € 24,99 42cm

LAARS € 13,99 15cm

KERSTBOOM € 13,99 15cm

GINGERBREAD KOEKJE
Puur € 1,99

Melk € 1,99

MARSEPEIN € 14,99

KERSTKRANSJES € 6,99

SCHUIMKRANSJES € 5,99

SPÉCIALITÉ DE NOËL
PANETTONE € 13,99

AMANDELKRANS € 14,99

AMANDELSTAAF € 7,99

TULBAND
Classique petit € 9,99

Classique € 14,99

Deluxe petit (met vruchten en noten) € 10,99

Deluxe (met vruchten en noten) € 15,99

KERSTSTOL
500 gram € 10,99

1000 gram € 15,99

GRAND DESSERT
SAPIN DE NOËL VERT € 29,99

MAISON DE NOËL ROUGE € 29,99

SAPIN DE NOËL BLANC € 29,99

MAISON DE NOËL AMBRE € 29,99

CHIPOLATAPUDDING
Opgemaakt € 16,99

Niet opgemaakt € 11,99

Marasquinsaus € 5,99

NOËL GATEAUX SELECTION
NOËL GATEAUX BLANC 
10 personen € 36,99

14 personen € 45,99

20 personen € 60,99 

NOËL GATEAUX VERT
10 personen € 36,99

14 personen € 45,99

20 personen € 60,99
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VOORKEUR TIJDSLOT verplicht! 

09:00  - 11:00 11:30 - 14:00 14:15 - 16:00
30 december   31 december

17

OUD & NIEUWBESTELLIJST 2021

OLIEBOLLEN 
met krenten, rozijnen en appel € 1,10 per stuk

OLIEBOLLEN zonder € 1,10 per stuk

OLIEBOLLEN deluxe € 1,25 per stuk

10 OLIEBOLLEN 
met krenten, rozijnen en appel € 10,00

10 OLIEBOLLEN zonder € 10,00

VANILLEBOLLEN € 1,10 per stuk

CHAMPAGNEBOLLEN € 1,99 per stuk

APPELBEIGNETS MET KERS € 2,65 per stuk

APPELBEIGNETS MET PRUIM € 2,65 per stuk

APPELFLAPPEN € 2,65 per stuk

APPELBOLLEN € 3,95 per stuk

SNEEUWBALLEN SLAGROOM € 2,75 per stuk

SNEEUWBALLEN ANANAS € 2,75 per stuk

CHAMPAGNEGEBAKJE € 3,50 per stuk

CHAMPAGNETAARTJE € 18,95 per stuk

HUZARENSALADE € 3,00 1 persoons

(MINI) KALFSKROKETTEN
Normaal € 13,99 5 stuks à 80 gram

Mini € 13,99 8 stuks à 40 gram

SAUCIJZENBROODJE € 2,50 per stuk

BORRELSAUCIJZEN € 9,95 10 stuks

WORSTENBROODJES €11,95 6 stuks

MINI WORSTENBROODJES €7,95 10 stuks

WORSTENBROODSTAAF € 6,95 per stuk

AANTAL: AANTAL:

KLEINE KNALLER € 24,99

5 APPELBEIGNETS
5 OLIEBOLLEN
5 CHAMPAGNEBOLLEN

GROTE KNALLER € 49,99

10 APPELBEIGNETS
10 OLIEBOLLEN
10 CHAMPAGNEBOLLEN

MEGA KNALLER € 74,99

10 SNEEUWBALLEN
10 OLIEBOLLEN
10 APPELBEIGNETS
10 CHAMPAGNEBOLLEN



In een koninkrijk in het Verre Oosten, in een land hier ver vandaan, was er één jongen, één prins die alles had wat 
zijn hartje begeerde, maar toch niet lachen kon. Prins Penning was zijn naam en niemand wist precies wat er met 
hem aan de hand was. Het lekkerste eten werd voor hem op tafel gezet en de mooiste wijnen geschonken.
Hofnarren, komieken en jokers hebben voor hem opgetreden en zelfs de beste dokters hebben hem onderzocht.
Helaas was alles tevergeefs. Want er was niets wat Prins Penning een lach bezorgen kon. Wat is er toch met hem 
aan de hand? Vroeg het volk zich af en de koning vooropgesteld.

“Oh wat moet ik toch, wat moet ik toch? Wat moet ik nu toch met mijn zoon aan?!”
Riep de koning wanhopig vanuit zijn grote gouden troon. 

Maar dan, ineens, herinnert de koning zich iets. Een verhaal van lang gelee. Jaren terug, toen de koning nog geen 
koning was… heeft zijn vader hem ooit eens verteld over de Legende van de Magische Vonk. Volgens zijn vader
kan de vonk ziektes genezen, staar doen verdwijnen en zelfs dove mensen weer laten horen. Geloven deed de 
koning zijn vader niet, maar nu zet dit hem toch aan het denken.

“Zou de legende toch waar kunnen zijn?
En zou het wellicht ook mijn zoon kunnen helpen?”

Hoopvol besluit de koning zijn spullen te pakken en een zoektocht te starten. Op zoek naar hetgeen zijn 
zoon kan genezen. Op zoek naar de Magische Vonk.

Zijn mantel en kroon daar gelaten, vertrekt de koning westwaarts. Langs het Brielse Meer, over de heuvels van 
Eperheide en door de Steenkolenmijn van Valkenburg. Maandenlang reist de koning op zoek naar de vonk. 
Maar vinden doet hij het niet. Vermoeid van zijn reis, ziet hij tussen de bomen plots een hutje staan. 
Nieuwsgierig dat de koning is, besluit hij van dichtbij een kijkje te nemen. Hij klopt op de deur en een meisje 
met golvende gouden lokken doet open.

“Kan ik u helpen, mijn heer?”
Vraagt het meisje met een vriendelijke lach, niet wetend dat ze in de ogen van een koning kijkt.

“Aardig dat u het vraagt mijn juffrouw. Ik heb een lange reis achter de boeg.
Ik ben op zoek naar de Magische Vonk. Weet u misschien waar ik die vinden kan?”

Het meisje lacht hem nogmaals vriendelijk toe en antwoordt enigszins schimmig:

“Het spijt me, ik ben bang dat ik u daarmee niet kan helpen.
Ik zie wel dat u erg vermoeid bent van uw reis.
Komt u alstublieft binnen om te rusten.
Strijk neer waar u wilt en maakt u het zichzelf vooral gemakkelijk.
Ons huis is uw huis.
Ik haal een kop hete thee voor u.”

De koning treedt binnen en ploft neer op een stoffen ligstoel bij de openhaard. Als hij eenmaal zit, merkt hij pas 
hoe ontzettend moe hij is van zijn reis. Hij neemt een paar slokken van zijn thee en voelt zijn oogleden steeds 
zwaarder worden. Uiteindelijk kan de koning zijn slaap niet meer betomen en valt in een diepe, diepe slaap.

Welterusten koning.

18 19

De zoektocht naar
de magische vonk

hoofdstuk i



panettone
De kerstperiode is niet compleet zonder de Panettone van 
Tummers. Dit verfijnde Italiaanse luxebrood wordt met uiterste 
zorg en aandacht in onze patisserie vervaardigd. Maar liefst drie 
dagen duurt het voordat de Panettone gebakken kan worden. 
Het rijzen van het deeg duurt alleen al 30 uur. Verder is er door 
onze patissiers een strenge controle op grondstoffen en wordt 
de kwaliteit gedurende het hele productieproces zorgvuldig 
bewaakt. U begrijpt, dit is niet een product dat u zomaar even 
thuis maakt.

Bon appétit!

20 21

amandelstaaf
Deze mag zeker niet ontbreken tijdens Kerst. 
Met roomboterbladerdeeg, zuiver amandelspijs en 
Victoria-schaafsel verrast u iedereen met deze heerlijke 
authentieke lekkernij! 
€ 7,99

Tulband 
Met onze Tulband zet u de traditionele kerstsferen op tafel. 
Deze cake is verkrijgbaar met en zonder gekonfijte
vruchten en noten. Welke u ook kiest, beiden zijn 
gegarandeerd om te smullen!

€ 9,99
€ 14,99
€ 10,99
€ 15,99

Classique petit
Classique
Deluxe petit (met vruchten en noten)
Deluxe (met vruchten en noten)

kerststol
Een echte kerstklassieker voor op de ontbijttafel. Met een 
basis van zuidvruchten, noten en specerijen moet u er vlug 
bij zijn, want hij is zo op! 

€ 10,99
€ 15,99

500 gram
1000 gram

amandelkrans
Niet voor boven de deur, maar voor op tafel. Geniet met de 
hele familie van zuiver amandelspijs, Victoria-schaafsel en 
roomboter bladerdeeg. 
€ 14,99

€ 13,99
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Ondertussen, in het koninkrijk, mijlenver bij de koning vandaan, wordt het rijk getroffen door een enorme storm, 
met een kracht die zijn weerga niet kent. Hagelstenen, zo groot als kanonskogels vallen uit de hemel en dan de wind 
natuurlijk niet te vergeten… Oh jongens wat waait het hard. Het is net alsof een condor met zijn vleugels slaat, 
wat een natuurgeweld!

Maar dan schikt de koning wakker, badend in het zweet:

“Gelukkig, het was maar een nare droom.” beseft de koning zich.
“Dat is een opluchting zeg!”

Ondanks dat het maar een nare droom was, beseft de koning zich wel dat het tijd is om huiswaarts te keren. 
Want het koninkrijk kan niet zonder zijn koning. 

Maar net voordat hij vertrekken wil, zijn spullen reeds gepakt, verschijnt bij de deur het meisje, 
dat hem met een doos heeft opgewacht.

“Kijk u eens mijn heer, voor thuis!”  Zegt ze, terwijl de koning de doos wordt aangereikt.
“Ik hoop dat dit u en uw zoon kan verblijden.”

Enigszins bedenkelijk kijkt hij naar het meisje en neemt de doos van haar aan. Hij kan zich namelijk niet herinneren dat 
hij maar een woord over zijn zoon heeft gerept.

“Maar hoe kan ze anders weten dat ik een zoon heb? Ik zal het wel vergeten zijn.”

De koning laat het dan ook verder voor wat het is. Hij bedankt het meisje voor de goede zorgen en het geschenk, 
waarna hij de doos wegstopt.

Dagen is hij inmiddels onderweg en de avond valt snel. De hoop dat hij de Magische Vonk nog zal vinden, 
heeft hij opgegeven. Op een open grasveld besluit de koning zijn tent op te zetten om te overnachten. Trek gekregen, 
graait de koning tussen zijn spullen op zoek naar iets lekkers. Per toeval raakt zijn hand de doos, waarop hij deze 
nieuwsgierig opent. Een prachtig zoetwerk van suiker, bloemdeeg en glazuur nodigt uit een hap te nemen. 
Op het moment dat hij een flink stuk in zijn mond stopt wordt de hemel verlicht door een ongelofelijk fel licht. 
Meteen weet de koning het, want zoiets magisch heeft hij nog nooit geproefd.

“Dit is het! Dit is wat mijn zoon gaat verblijden!”

Hij breekt direct zijn tent af en vervolgt zijn terugreis zonder te rusten. Door de Steenkolenmijn van Valkenburg, over de 
heuvels van Eperheide en langs het Brielse Meer. Eindelijk is hij thuis, waar hij enthousiast wordt verwelkomd door het 
volk. Maar de koning heeft geen tijd te verliezen. Hij haast zich naar Prins Penning die in de Noordtoren verblijft.

“Zoon, zoon, dit is het! Ik heb de Magische Vonk gevonden!
Ik heb iets bij me wat jou vreugde gaat bezorgen!
Ik heb het hier bij me, het zit hier in de doos!”
Roept de koning met de doos boven zijn hoofd geheven. 

Met enige aarzeling en zonder emotie op zijn gezicht, neemt Prins Penning een hap. Je gelooft het niet, maar ’t is heus; 
door het raam van de toren verschijnt exact dezelfde lichtflits. Die ditmaal niet alleen de koning, maar ook 
Prins Penning en eenieder ander in de toren, doet verblinden. Tegelijkertijd verschijnt op het gezicht van de prins een 
kleine voorzichtige glimlach. Die alsmaar groter wordt! Nog jarenlang werden de zoete heerlijkheden vanuit het hutje 
naar het koninkrijk gebracht. En de lach is nooit meer van het gezicht van Prins Penning verdwenen.

Eind goed al goed.

De zoektocht naar
de magische vonk

hoofdstuk 2



schuimkransjes

Marsepein

Heerlijke kerstkransjes van luchtige meringue. 
Leuk om aan de kerstboom te hangen of lekker 
bij een kop warme koffie of thee.

Een prachtig poppetje van marsepein! Ziet er niet alleen 
schattig uit, maar smaakt ook nog eens heerlijk! 
Een prachtige, eetbare decoratie op de kersttafel.

€ 5,99

€ 14,99

KERSTKRANSJES
Deze klassieke kerstkoekjes met amandelschaafsel 
zijn altijd geliefd met Kerst.

chipolatapudding
Een feestelijke en luchtige pudding zoals ze ‘m vroeger 
maakten. Extra lekker dankzij de vulling van 
amandelmarsepein, vruchtenmelange, bitterkoekjes, 
marasquinmousse en génoise biscuit. De opgemaakte 
versie is prachtig gedecoreerd met kerstchocolade, 
slagroomtoeven, bitterkoekjes en eetbare hulstblaadjes.

Maak hem zelf helemaal af met de marasquinsaus. 
Dit kunt u er los bij bestellen. 

€ 16,99
€ 11,99
€ 5,99

Opgemaakt
Niet opgemaakt 
Marasquinsaus

6
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Gingerbread koekjes
Een traktatie die hoort bij Kerst: gingerbread koekjes. 
Vrolijke poppetjes gemaakt van Bretonse koek, door pure of 
melkchocolade heen gehaald

€ 1,99 p.s.

€ 6,99



Er was eens een jongen, Wilhelm was zijn naam, die niet wist wat hij later wilde worden. Lang dacht hij erover na: 
edelsmid, molenaar of kolenboer. Hij heeft het allemaal weleens geprobeerd, maar niets dat echt bij hem paste. 
Wel wist hij één ding zeker:

“Wat ik later ook word, ik wil de beste zijn van het hele land!”

Dagen, maanden, jaren dacht hij erover na. Maar alle moeite tevergeefs. Na al die tijd wist hij het nog steeds niet.

“Zal ik ooit mijn roeping vinden?” Vroeg hij zich dan af.

Jaren later, in zijn 16e levensjaar en net voor Kerst, kijkt Wilhelm uit het raam om de sterrenhemel te aanschouwen. 
Oneindig veel sterren verlichten de hemel. Hij probeert ze te tellen, maar komt niet verder dan duizend. Het zijn er 
gewoon teveel! Net als hij stopt met tellen, ziet hij ineens een felgele ster uit de hemel vallen. Een streep van licht 
schiet door de lucht en met grote ogen volgt Wilhelm de ster. Totdat het licht uiteindelijk nabij het aardoppervlak 
uitdooft.

Ooit heeft zijn moeder hem verteld dat hij een wens mag doen wanneer je een vallende ster ziet en dat is de jongen 
niet vergeten. Je moet dan je ogen dicht doen, je wens doen en het tegen niemand vertellen. Alleen dan heb je kans 
dat de wens uitkomt!

Dus is dat wat de jongen doet. Hij doet zijn ogen dicht, telt tot drie, denkt goed na over zijn wens en spreekt hem 
in gedachten uit. Vol hoop doet hij zijn ogen weer open, maar merkt tot zijn verdriet dat alles nog hetzelfde is als 
voorheen.

“Hoe kan dat nou?” denkt de jongen bij zichzelf. “Zou mijn moeder het allemaal verzonnen hebben?”

Teleurgesteld gaat de jongen naar bed en valt in slaap. Hij droomt over een plek waar alles is gemaakt van suiker, 
waar alles eetbaar is en waar hij alles mag proeven! Hij proeft het gras, de wolken, het water en zelfs de aarde onder 
zijn voeten. Het is allemaal eetbaar en alles is even heerlijk!

“Wat is dit toch een fantastische plek. Degene die dit heeft opgebouwd is een kunstenaar!”
Denkt hij bij zichzelf, terwijl hij verder door de wondere suikerwereld loopt. 

Ineens ziet hij daar houten poppetjes met rode, groene en blauwe hoedjes rondlopen. Ze zijn bezig met het maken 
van de mooiste suikercreaties: meren van melkchocolade, bomen van marsepein, schapen met een vacht van 
meringue, noem het maar op. En het is er zo ontzettend druk met mensen, iedereen wil alles proeven! Hij ziet zijn 
buurvrouw, oom en beste vriend. Zelfs de koning is aanwezig om van al het lekkers te snoepen. De jongen kijkt zijn 
ogen uit tot plots het poppetje met de rode hoed op Wilhelm afloopt, die uit het niets aan hem vraagt:

“Verloopt alles naar wens meneer?”

Verward vraagt Wilhelm wat het houten poppetje bedoeld en van wie dit suikerland is.

“Van u, natuurlijk … Dat weet u toch!“ antwoordt het poppetje. “Dit alles heeft u bedacht en gebouwd. 
Mensen van heinde en ver komen naar hier om te proeven.
Zelfs de koning komt hier regelmatig, zoals u ziet.”

Wilhelm ontwaakt de volgende ochtend en beseft het zich:

“Ik weet wat ik later worden wil.
Ik word directeur van het suikerland!”

Zalige Kerst iedereen.
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